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Nooit vragend, nooit klagend,  
zijn pijn in stilte dragend.  

Niemand kan ooit begrijpen  
wat je hebt geleden,  

niemand kan ooit voelen  
wat je hebt doorstaan. 

 

Victor Libon 
 

Geboren te Vreren op 27 april 1942 en  
in familiekring zachtjes van ons heengegaan,  

thuis te Vreren op 29 maart 2023.  
 

Hij leeft voort in de harten van  
 
Gunter en Nathalie Boelen - Libon                       zijn kinderen 
  
Julie Boelen                                          zijn petekind en oogappel  
 

Gui en Betty Dujardin - Libon  
Guy en Mirèse Libert - Libon          zijn zussen en schoonbroers  
  

Dominique en Véronique, Fréderic, Nicolas  
An-Pascale en Bart, Amélie, Arnaud     zijn neefjes en nichtjes  
 

Rich en Elly Lambié - Lambrix                 zijn geliefkoosde nicht  
 

Urbain en Marie-Jeanne Boelen - Meers  
 

Neven en nichten van de familie Libon - Rochus  
 

Met bijzondere dank aan Maryse en Bart voor  
de fijne zorgen, zijn huisartsen Geert Landmeters  

en Jean-Pierre Vos, zijn trouwe verpleging  
Marijn Knapen en team. 

 
 

Wij nodigen u uit om, samen met ons, Victor te gedenken 
tijdens de plechtige uitvaartliturgie in de parochiekerk 
Sint-Medardus te Vreren op dinsdag 4 april 2023  
om 10.30 uur, gevolgd door de bijzetting in de  
familiegrafkelder op de begraafplaats te Othée. 
Samenkomst en condoleren vanaf 10.00 uur. 
  
Gelegenheid tot het brengen van een laatste groet aan 
Victor bij Uitvaartzorg Debay, de Schiervelstraat 29 te 
Tongeren op maandag 3 april 2023 van 19.00 uur  
tot 20.00 uur in aanwezigheid van zijn familie. 
 

Bloemen noch kransen, liever een vrijblijvende  
gift aan de Vlaamse Parkinson Liga vzw op  
rekeningnummer IBAN BE68 0014 7822 5234  
met vermelding ‘Gift Libon Victor’.  
 

Schriftelijk condoleren: Fam. Libon  
p/a de Schiervelstraat 29, 3700 Tongeren 
 
Dit bericht geldt als enige kennisgeving. 

 


