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Bedroefd maar dankbaar voor haar leven 
melden wij u het overlijden van 

 
mevrouw 
  

Alice Jans 
 

weduwe van de heer Paul D’Huys († 2005) 

 
Geboren te Riksingen op 27 april 1930 en gesterkt door  
het sacrament van de zieken, vredig in de Heer ontslapen 
in het A.Z. Vesalius te Tongeren op 27 april 2023. 

 
Wij nodigen u uit om, samen met ons, afscheid van haar  
te nemen tijdens de uitvaartliturgie in de parochiekerk  
Sint-Gertrudis (Sint-Geertruistraat) te Riksingen - Tongeren  
op donderdag 4 mei 2023 om 10.30 uur, gevolgd door  
de bijzetting op de begraafplaats te Riksingen. 
Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 10.00 uur. 

 
Begroeting bij Uitvaartzorg Debay, de Schiervelstraat 29 te  
Tongeren op woensdag 3 mei 2023 van 19.00 tot 20.00 uur. 

 
Herdenkingsviering in de eucharistie  
van zaterdag 24 juni 2023 om 17.00 uur in  
de parochiekerk Sint-Gertrudis te Riksingen. 

 
Rouwbeklag: Bilzersteenweg 370, 3700 Tongeren 

 
 
Dit melden u met diepe droefheid: 

 

Viktor en Griet D’Huys - Van Mellaert 

 Katrien D’Huys 

 Wouter en Katrien D’Huys - Verriest 

  Felix en Lotte 

 Sander en Liesbeth D’Huys - Foesters 

  Arthur, Georges en Camille 

 Jeroen en Stefanie D’Huys - Bogaers 

  Louise en Liam 

 Korneel D’Huys 

Bert en Marleen D’Huys-Verdegem 

 Otti D’Huys 

 Sarah en Frederik Mergaerts - D’Huys 

  Hannah en Rosa 

Geertje D’Huys 

Karel D’Huys, priester 
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 

 
Paul (†) , Jean (†) en Margriet Jans - Hermans - Voets 

Maurice (†) en Maria (†) Vanlessen - Jans 

Henri, Germaine (†) en Liesbeth Jans - Jaspers - Van Ongevalle 

Frans (†) en Felicie (†) D’Huys - Rouffart 

Henri (†) en Jeanne (†) Jehaes - D’Huys 

Albert (†) D’Huys 

Henri (†) en Marie-Josée (†) D’Huys - Arckens 

Maria (†) D’Huys 

Jozef (†) en Maria (†) D’Huys - Hamers 

 en hun kinderen, klein– en achterkleinkinderen 
haar broer, schoonzussen, neven en nichten 

 
De families Jans, D’Huys, Swennen en Roefflaer. 

Bewoners en personeel van Sint-Oda, Hei 1. 

 
Met dank aan allen die haar met zorg  

en aandacht nabij waren. 

Gelovend in uw barmhartigheid en in de verrijzenis 
zingt nu mijn ziel voor U, o Heer mijn God: 
‘Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!’ 


